Het kind in je ogen

Het maakt niet uit dat je grijzend bent

of dat de lijnen in je gezicht een kaart vormen
van wat zich in je leven heeft afgespeeld-

ik zie het kind in je ogen.

Het kind- zijn verlangens,

zijn angsten, zijn drang en zijn dromen,
meegenomen naar vandaag,

wanneer ik vraag: Hoe gaat het?

Het maakt niet uit wat je zegt.

Ik luister naar de echo’s uit een gedeeld verleden
en jij kijkt met het kind in je ogen.

Het kind kijkt echt.
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